
Als nieuw
Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ’Als nieuw! Leven in het
licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de
medemens en voor de schepping. Dat komt terug in de materialen bij het thema.
Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ is inhoudelijk gebaseerd op het
hoofdstuk ’Van U is het Koninkrijk’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Scriba
René de Reuver zegt daarover: ”We bidden om de komst van het koninkrijk van
God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is,
onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem
laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar
het op aankomt. Zoals Paulus zegt: ’Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede.’ Deze levenshouding daagt ons uit om ’als
nieuw’ te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden
we deze hoopvolle levenshouding.”
Wat betekent dit? 
Het jaarthema ’Als nieuw!’ bemoedigt, maar daagt ook uit om verantwoordelijkheid
te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving. 

startzondag 
In de eredienst van 15 september, om 10.00 uur, komt het jaarthema ”Als nieuw”
centraal te staan. Voorganger is ds. J. Hania. 
U wordt in de kerk verwacht uiterlijk om 09.40 uur. Ná de dienst is er koffiedrinken. 



Kindernevendienst 
De kindernevendienst verzorgt iedere zondag (behalve in de zomervakantie en als
er geen kerkdienst in Menaam is) een eigen dienst voor de kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar. De kinderen verlaten voor de schriftlezingen de kerkdienst om
naar hun eigen ruimte te gaan. Daar gaan zij aan het werk met het thema van deze
zondag. We werken aan de hand van werkjes maken, puzzels, rebussen met daarbij
een passend verhaal voor deze leeftijdscategorie. Alle werkjes worden bewaard in
een map die ze bij hun afscheid mee krijgen.
De kinderen blijven tot na de collecte bij elkaar en gaan dan de kerk weer in.
Meestal is er een gesprek met de kinderen. De kinderen zijn weer in de dienst en
ook zij ontvangen de zegen. 
Met kerst wordt er projectmatig gewerkt met als slot een kerstsamenkomst waarbij
alle kinderen van de kindernevendienst hun kerstboek krijgen aangeboden.
Aan het einde van het seizoen nemen we afscheid van de kinderen die naar het
voortgezet onderwijs gaan. Ze nemen dan ook alweer enige tijd deel aan de
tienerdienst. 
Namens de leiding van de kindernevendienst: 
Judith, Gerda en Alja

Tienerdienst
Bij de tienerdienst bespreken we op eigentijdse wijze onderwerpen die met God,
onszelf, en ons geloof te maken hebben. De kinderen van 10 jaar en ouder komen
direct aan het begin van de dienst in de eigen ruimte bij elkaar. Als de kerkdienst
eindigt, sluiten wij ook onze tienerdienst af en gaan de kinderen weer naar huis. 
De tienerdienst wordt elke 3 weken georganiseerd. Gedurende het jaar proberen
we ook leuke uitjes en activiteiten te organiseren. Voor de zomervakantie sluiten
we het seizoen door een nachtje met z’n allen te gaan kamperen. 
Met veel enthousiasme gaan we ook dit seizoen weer aan de slag om de tieners op
een leuke, interactieve, sportieve en gezellige manier in contact te brengen met het
geloof en onze gemeente. 
Ben je (bijna) 10 jaar en lijkt het jou ook leuk om deel te nemen aan onze
tienerdiensten? Je bent van harte welkom! 
Namens de leiding van de tienerdienst: 
Thea Hoekstra, Roel Douma, Grytsje Bouma en Klaske Klaver 

Koffie-ochtend
Ook komend seizoen willen we weer een koffie-ochtend organiseren. We hebben
geen strak thema maar we hopen elkaar te ontmoeten. Er zal vast en zeker een
gesprek ontstaan onder het genot van een kopje koffie, thee en iets anders. 
Geeft u zich vooral op wanneer u belangstelling hebt. We kunnen u dan bijtijds de
data doorgeven dat we koffieochtend(-en) organiseren. 
Opgave via het opgaveformulier.



TOP-2000
Op vrijdagavond 24 januari 2025 vanaf 19.30 uur organiseren we een TOP-2000
viering. We vragen daarbij jouw inbreng. Welk lied uit de top-2000 raakt je? Waar
heb je iets mee? We verzamelen deze liederen in de maand november. 
Vervolgens gaan we ermee aan het werk. 
In de viering luisteren we én we zingen mee. Populaire liederen mét een
boodschap. Evenals in de voorgaande jaren. 
Kom en doe mee, vrijdag 24 januari 2025. Je kunt je aanmelden om mee te doen
bij de voorbereidingen. 
Consistorie, medewerkers
Aanmelden via het opgaveformulier.

lectoren 
We nodigen u graag uit om zo nu en dan een schriftlezing te verzorgen tijdens de
kerkdienst. Enkele dagen van tevoren ontvangt u de teksten die u mag lezen. We
lezen in de kerk uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Bij voldoende deelnemers (9 à 10
deelnemers) bent u tweemaandelijks lector. Elke eredienst is er een lector. Via de
nieuwsbrief en soms door rechtstreeks contact krijgt u uiterlijk 2 dagen tevoren de
te lezen teksten te weten. De schriftlezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Regelmatig worden er ook schriftlezingen in de Fryske oersetting gedaan. 
Consistorie
Opgave via het opgaveformulier. 

Bloemschikken met betekenis
Houd u van bloemschikken? Dan is deze werkgroep misschien wat voor u? 
Bij bepaalde gebeurtenissen maakt deze werkgroep een bloemstuk met een speciale
betekenis. Het wordt ook wel symbolisch of liturgisch bloemschikken genoemd.
Die speciale gebeurtenis kan bv. zijn een huwelijk, een jubileum, Pasen, Kerst,
bevrijding dag of de dag dat we onze geliefden welke zijn overleden, herdenken.
Vooraf bespreken we de speciale gebeurtenis, wat we met ons bloemstuk of
schikking willen zeggen en daarna bedenken we hoe we dat creatief gaan maken.
We werken graag met bloemen en groen welke we kunnen vinden in berm, wei of
tuin en vullen dit aan met gekochte, gekweekte bloemen. Het gemaakte stuk met
de betekenis komt op de bewuste dag /viering in de kerk te staan. De uitleg wordt
tijdens de viering verteld.
Daarnaast gaan we 1x per jaar een workshop bloemschikken organiseren. Door
samen wat ”te doen” en samenwerken leer je elkaar kennen op een vaak andere
manier. Probeer het eens en geef je op. U bent van harte welkom. Na opgave wordt
u uitgenodigd.
Opgave via het opgaveformulier.



Gemeente Groei Groep
Een gespreksgroep van en voor gemeenteleden die hun leven en geloof willen
delen. Een gezellig samenzijn en praten over onderwerpen die ons bezighouden. De
avond begint met koffie en thee. Daarna is het tijd voor een rondje wel en wee.
Wat heb je meegemaakt; wat wil je delen? Hier nemen we ruim de tijd voor. Samen
zijn we immers Gods gezin! In een gezin sta je voor elkaar klaar en zo ook in deze
groep. Na het rondje is er ruimte voor verdieping. Hiervoor gebruiken we materiaal
van het Evangelisch Werkverband. 
Het is de bedoeling om ongeveer één keer per maand op een avond bij elkaar te
komen. Dit is bij een groepslid thuis. Deze groep wordt geleid door de leden zelf en
niet door de dominee. Het is geen Bijbelstudie, maar een samen zoeken naar wat
ons verbindt. 
Opgave via het opgaveformulier.

Groot Huis Bezoeken
Komend seizoen hopen we in maart en april de Groot Huis Bezoeken te
organiseren. We komen bij elkaar aan de hand van het jaarthema ”Als nieuw! Leven
in het licht van Gods koninkrijk”.
Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis ’De werkers in de wijngaard’ (Matteüs
20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende
van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders
die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders
die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar
genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk
uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht 
dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze
verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven. 
Bij uw opgave kunt u aangeven of u liever op een avond of liever op een middag bij
elkaar komt. We zullen proberen er bij de indeling rekening mee te houden. 
Consistorie
Opgave via het opgaveformulier.

Fiets je mee – Trap je mee
Het jaarthema ”Als nieuw” willen we komend seizoen ook sportief oppakken.
Uiteraard zijn we niet de enigen die erop uitgaan, maar ook wij gaan in mei, een
zondagmiddag-fietstocht maken. Het thema is ”Fiets je mee – Trap je mee?”. 

De toertocht is waarschijnlijk 25 kilometer. Onderweg zal er ook voor de innerlijke
mens worden gezorgd. U kunt nu alvast opgeven dat u belangstelling hebt.
Aansluitend is er een vesper. 
Consistorie
Opgave via het opgaveformulier.



Kerkkoor Cantare 
Sinds een paar jaar is er een kerkkoor, ”Cantare”. We hebben afgelopen Kerst
gezongen, met Pasen en twee keer recent tijdens het Tsjerkepaad. 
We worden muzikaal begeleid door de organisten en pianisten Anne de Boer en
Jetske Bakker-Reitsma. Dirigent is de heer Piet Lautenbach. We komen
tweewekelijks bij elkaar en soms nog vaker. De bijdrage in de onkosten van de
koorleden is 10,- € per maand. Wanneer u deze Bouwstenen ontvangt is het
kerkkoor alweer enkele weken aan het repeteren. De liederen zijn meestal
geestelijke liederen, in het lichte genre, zowel in het Fries als in andere talen. 
Informatie bij Douwe Douma, 0518-451856
(Niet via opgaveformulier) 
Douwe Douma, organisatie

Doe je mee – lees je mee
Een mooi initiatief het afgelopen seizoen is de boekbespreking. Dit willen we
komend seizoen vervolgen. Het spreekt voor zich dat we s’ morgens om een uur of
10 bijeen komen en koffiedrinken. Onder begeleiding van Mevrouw Maaike Houkes
gaan we weer een boek bespreken. We zullen een afgesproken boek thuis lezen en
tijdens deze koffieochtend er samen over praten.
Deze ochtend zal in de loop van komend seizoen plaats vinden. Geeft u nu vast door
dat u belangstelling hebt. 
Consistorie
Geef het aan als u belangstelling hebt via het opgaveformulier.

Adventskalender
In de weken voor Kerst komend seizoen organiseren we voor het dorp en door het
dorp Menaam de Adventskalender. 
Voorafgaande aan de adventsperiode ontvangt elk huisadres een adventskalender.
Op deze kalender openen we dagelijks een deurtje. Juist in dit donkere jaargetijde
willen we voor elkaar een lichtpuntje zijn. Wij willen ook zó met elkaar de mienskip
hoog in het vaandel houden. Mienskip betekent dat je er voor elkaar bent en dat je
voor elkaar klaar staat. 
De open deurtjes zijn niet alleen te vinden op het drukwerk, de adventskalender.
Vanaf 1 december staat er elke dag ergens een huis of een gebouw open. ’s
Morgens van 10.00 tot 12.00 uur of ’s middag van 14.00 tot 16.00 uur. Ieder die dat
wil kan een kop koffie of thee komen drinken op het adres van die dag.
Doet u mee je gaat misschien Als Nieuw naar huis. Verdere uitleg volgt nog; hou uw
brievenbus in de gaten.
Consistorie



OeCumene
Het OOmD (Oecumenisch Overlegorgaan menaam Dronryp)
Drie keer per jaar een bijzonder moment in onze dorpen. Voor even hebben de
kerken geen muren. We vieren Rooms Katholiek en Protestants met elkaar de
oecumene. Niet alles kan, maar juist daardoor ontstaat het gesprek waarbij we
elkaar beter leren kennen. Elke viering sluiten we af met een kopje koffie en
gelegenheid tot ontmoeting. 
Wanneer het zo uitkomt vieren we ook in een tent of een openluchttheater.
Wellicht ook weer volgend jaar zomer te Dronrijp? 
Dit is wat het OOMD doet en graag wil blijven doen. Bijzondere vieringen voor allen
mogelijk maken.Dit overlegorgaan van Christenen uit Menaam en Dronryp en hun
voorgangers bestaat uit:
Parochieleden van de RK kerk Dronryp, gemeenteleden van de PKN Dronryp en
onze gemeenteleden PKN Menaam. Zij organiseren 3x per jaar een speciale viering.
Tijdens die vieringen is er 1x een Agapeviering, zoals bij de eerste Christenen na de
dood van Jezus ter nagedachtenis aan Hem maar ook de zuster en broederliefde te
benadrukken. Matses en druiven worden dan gedeeld
Wij als OOMD ervaren het als een groot voorrecht dat wij als Christenen samen
mogen geloven, samen mogen beleven, samen mogen werken aan Gods woord.

Als u hieraan mee wilt werken, kunt u zich opgeven via het opgaveformulier.

Ook kunt u informatie krijgen via 
(mail: aaltje88@gmail.com) Tel.0518-451651 Aaltje Dijkstra



ReGiOnAle ACTiViTeiTen seizoen 2024-2025

Regionale gesprekskring
Bitgum c.a., Berltsum, menaam, Dronrijp e.o. en Ried-skingen c.a.
Vanaf 12 september gaat de regionale gesprekskring weer van start. Dit seizoen
bespreken we weer een aantal onderwerpen die te maken hebben met geloven en
kerk-zijn.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 uur in De Molewjuk,
van Aismawei 19, te Bitgummole. 
Wilt u graag met ons meedoen? 
Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse
Gemeente Dronrijp, alistork67@gmail.com of 0518-462009/06-22620317.

Data: de donderdagen 12 september 2024, 17 oktober 2024, 14 november 2024, 
12 december 2024, 9 januari 2025, 13 februari 2025, 13 maart 2025 om 14.00 uur

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronrijp e.o.

Opgave is ook mogelijk via het opgaveformulier.

stap voor stap
Al jaren houden we wandelingen in de serie Stap voor Stap. We doen dat samen
met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam,
Berltsum en Ried-Skingen. Ook gemeenteleden van eerdere gastgemeenten
worden hierbij van harte uitgenodigd. Elke wandeling wordt in een ander dorp
gehouden. De wandelingen vinden plaats op een zondagmiddag in de maanden
oktober en maart.
We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we
met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van
ongeveer 5 kilometer is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en
ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn. 
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork,
kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronrijp, alistork67@gmail.com of 
0518-462009/06-22620317.

Data: de najaarswandeling is op zondag 6 oktober 2024 om 14.00 uur en 
de voorjaarswandeling op zondag 16 maart 2025 (plaats volgt nog).

Begeleiding: Ali Stork. 

Opgave is ook mogelijk via het opgaveformulier.



Hemelvaartsdagviering donderdag 29 mei 2024 
Het is al een beetje traditie geworden dat we op Hemelvaartsdag een regionale
viering houden. Ook dit jaar hopen we weer met de gemeenten van Menaam,
Berltsum, Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Wirdum samen te komen. Ook
gastgemeenten zijn van harte welkom. Op donderdag 29 mei 2025 zal deze viering
plaatsvinden. 
We beginnen de dag om 08.00 uur met een wandeling, waarna er om 09.00 uur
een lekker ontbijt voor ons klaarstaat. Vervolgens is er om 10.00 uur een viering en
we sluiten de morgen af met een kopje koffie of thee.
De verschillende onderdelen van het programma hebben een open karakter, dat wil
zeggen dat het mogelijk is een gedeelte mee te maken. Het wandelen om acht uur
wordt meestal gezien als iets voor liefhebbers. Als u of jij later wilt aanschuiven
voor het ontbijt en voor de viering, dan kan dat. Iedereen is even welkom. U bent
van harte uitgenodigd dit met ons mee te beleven. 

Datum: donderdag 29 mei 2025
Tijd: 08.00 uur start wandeling

09.00 uur ontbijt
10.00 uur viering
11.00 uur koffie drinken

Plaats: wordt tegen die tijd nog bekend gemaakt. 

Opgave is niet nodig.



DiACOnie
Het jaarthema van 2024/2025 Als nieuw! leven in het licht van Gods koninkrijk.

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis ’De werkers in de wijngaard’ (Matteüs
20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende
van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders
die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders
die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar
genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk
uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht
dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze
verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.
De Diaconie heeft hier weer een mooi programma voor samen gesteld.

samen soepen vrijdag 27 september
Hoewel het werkwoord ’soepen’ de Dikke van Dale nog niet gehaald heeft, is het
wel hard op weg ons land te veroveren. Op steeds meer plaatsen wint het ’samen
soepen’ aan terrein. Soep als verbinding! 
Daarom gaat de diaconie ook dit nieuwe seizoen weer een Samen Soepen
organiseren! Net als de vorige keer zijn introducés welkom, ook als zij geen binding
(meer) hebben met onze gemeente. 
Opgave via het opgaveformulier in deze Bouwstenen

in de wintermaanden samen ”Aan tafel” stamppotten
Buiten is het donker, regenachtig en koud: tijd voor stamppot! Wij willen graag
mensen samenbrengen Gezellig samen eten. We gaan door in de winter in het
nieuwe seizoen met: ”Samen Stamppotten”, elke eerste woensdag van de
maanden: oktober, november, december, januari, februari, maart en april.
Hou het Tsjerkeblêd in de gaten!

Wilt u helpen door te koken van deze stamppotten? Dat zouden we mooi vinden.
Daarvoor kunt u zich opgeven via het opgaveformulier in deze Bouwstenen.

Diaconie Kerstfeest 2024
De diaconie nodigt u dit jaar ook weer van harte uit, om het warme en gezellige
Ouderenkerstfeest bij te gaan wonen op:
Zaterdagmiddag 21 december van 15.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
We gaan dit samen vieren in de Lambertuskerk te Menaam. 

U kunt zich al opgeven via het opgaveformulier in deze Bouwstenen;
graag vermelden of u opgehaald wilt worden. Rolstoelvervoer is ook mogelijk.



Diaconie uitje!
Bent u toe aan een uitje?
Niks is zo fijn als een dagje erop uit gaan. Ook als je oud bent! De diaconie gaat
weer een leuke dag organiseren om ouderen de mogelijkheid te bieden om op stap
te gaan. Zo’n dagje weg is erg waardevol. En u kunt ook mee!

Lijkt het u leuk om samen er op uit te gaan geeft u zich dan zeker alvast op 
via het opgaveformulier. 

steentje bijdragen aan de collecte
Tijdens en na afloop van de eredienst wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is
bestemd voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerkrentmeesters en de
derde voor een bijzonder doel. 
Om de gemeente er meer bij te betrekken vragen we u wanneer u een collectedoel
heeft waar u of uw familie bij betrokken is of een warm hart toedraagt, dit bij ons
kenbaar te maken. We kunnen dan samen met u er naar kijken wat wij voor dat
doel kunnen betekenen als gemeente en diaconie. 
De Diaconie beveelt dit van harte bij u aan.

Opgave van een collectedoel kunt u doen via het opgaveformulier in deze Bouwstenen.

Ophaaldienst kerkdienst
Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn (of om andere redenen) is er de
mogelijkheid om gehaald en na afloop thuisgebracht te worden voor een
kerkdienst. Ook gemeenteleden die in deze rol als taxichauffeur/chauffeuse willen
fungeren zijn van harte welkom! 

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven, dan kunt u dit aangeven 
via het opgaveformulier.

Viering Heilig Avondmaal thuis
Wilt u graag meedoen met de Avondmaalsvieringen maar bent u door ziekte of een
handicap of andere redenen niet in staat om aan de kerkdienst deel te nemen, dan
willen we u toch in de gelegenheid stellen om dit te vieren. Wij brengen u dan
graag het brood en de wijn bij u thuis. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven, dan kunt u dit aangeven 
via het opgaveformulier.



Bezoekdienst 
Zoals bijna iedereen wel weet is er een bezoekdienst actief in onze gemeente.
Langdurig zieken en vaak ook ouderen worden regelmatig bezocht door
gemeenteleden van onze Kerk om zo het contact met de gemeente te
onderhouden. Dit is dankbaar werk om er voor elkaar te zijn in onze gemeente. 
Zijn er gemeenteleden die graag een bezoekje willen ontvangen of gemeenteleden
die graag een bezoekje willen brengen?
Dan kunt u dit aangeven via het opgaveformulier.

schuldHulpmaatje
Binnen gemeente Waadhoeke zijn acht diaconieën van de Protestantse kerken
betrokken bij de oprichting van het ’SchuldHulpMaatje-project’. Dit initiatief wordt
op heel veel plaatsen in Nederland uitgevoerd, en wordt ondersteund door de
landelijke kerk en Kerk in Actie. Deze stichting wil graag mensen helpen die
problemen hebben die vaak van financiële aard zijn. De achtergrond hiervan is dat
we als Kerk ook meer voor de mensen in onze omgeving willen betekenen, en
proberen daadwerkelijk vanuit de Christelijke gedachte een bijdrage te willen
leveren. De diaconieën zijn juist ontstaan voor mensen met noden van allerlei aard.
De stichting is op zoek naar mensen die bereid zijn om als ’maatje’ te fungeren. Dit
houdt in dat je als ’maatje’ een vertrouwenspersoon bent voor mensen met
problemen en hen helpt om het een en ander weer op de rit te krijgen. Hiervoor
wordt door de stichting een korte cursus gegeven hoe je mensen kan helpen die het
overzicht even kwijt zijn. Wilt u meer weten over het werk van deze stichting, die
dus nu ook actief is binnen onze regio dan kunt u contact opnemen met één van de
diakenen. 
Er is ook meer informatie te vinden op de website www.schuldhulpmaatje.nl .
Ook kunt u via het opgaveformulier aangeven dat u graag meer informatie wilt. 

Kent u iemand die hulp nodig heeft? Neem dan contact op met een diaken en/of
coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl



BeHeeR

BeZORGeRs POsT e.d.
Het College van Kerkrentmeesters prijst zich gelukkig met het grote aantal
vrijwilligers waar zij een beroep op kan doen.
Echter, voor enkele specifieke doeleinden zouden we er nog graag een paar
bij willen hebben. Bijvoorbeeld voor het bezorgen van: brieven,
uitnodigingen, geadresseerde enveloppen t.b.v. Paascollecte, Solidariteitskas
en dergelijke.
Wilt u nadere informatie, dan kunt u dat aangeven via het opgaveformulier.

leTTeRen mOnumenTen
Ook voor het kerkhof en de terptuin kunnen we nog wel enkele vrijwilligers
gebruiken. Te denken valt aan mensen die grafmonumenten zouden willen
’letteren’: het schoonmaken en opnieuw ’zwarten’ (verven) van opgehoogde
of gegraveerde teksten.
Wilt u nadere informatie, dan kunt u dat aangeven via het opgaveformulier.

KeRKBAlAns-’lOPeRs’
Het team voor het bezorgen van de enveloppen (eind januari) en het ophalen
van de antwoordenveloppen (begin februari) t.b.v. de jaarlijkse actie
Kerkbalans kan altijd nog versterking gebruiken.
Wilt u nadere informatie, dan kunt u dat aangeven via het opgaveformulier.

HELPEN IN DE KEUKEN
Er worden steeds meer activiteiten in onze kerk georganiseerd. Daarom zal er
steeds vaker een beroep moeten worden gedaan op vrijwilligers voor
bijvoorbeeld koffiezetten, bedienen, koken, enz.
Wilt u nadere informatie, dan kunt u dat aangeven via het opgaveformulier.

sCHOOnmAAKweRKZAAmHeDen
Voor de nabije toekomst hebben we behoefte aan vrijwilligers die ingezet
kunnen worden voor schoonmaakwerkzaamheden: dweilen, stofzuigen,
poetsen, afnemen, enz.
Wilt u nadere informatie, dan kunt u dat aangeven via het opgaveformulier.

GAsTVROuw/HeeR TsJeRKePAAD
In de zomerperiode zijn onze kerkdeuren tijdens Tsjerkepaad op
zaterdagmiddagen geopend. Meestal gaat de openstelling ook gepaard met
een expositie o.i.d.
Het bestaande vrijwilligersteam zou nog wel enigszins uitgebreid kunnen
worden.
De vrijwilligers fungeren als gastvrouw/heer en worden ingedeeld in groepjes.
Wilt u nadere informatie, dan kunt u dat aangeven via het opgaveformulier.


